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e BİLÂ' KAZAN-İSTANBUL 


186. sayımızda “Dahilek Ya Resulallah” ibaresi ressamımızın hatası eseri olarak “Dahilek Ya Resulullah” olarak çıkrnış ve bizim de gözümüzden kaçmıştır. İkazınız için teşekkürler ederiz. Allah razı olsun. Bilvesile selâmlar. 


e RAHMİ ÖZCAN -KAYSERİ 


Vaktiyle Lâik Demokratik Lütfi Doğan için ödemekle mükellef tutulduğumuz tazminat 


. için -eğer paranın ona yakışmayacağı düşünce- 


siyle- cemaatimizden mecburi hallerde bankaya ricasında bulunmuştuk Allah razı olsun, birçok kardeşimiz bu davetimize icabet etmiş ve haram faiz paralarını Dr. Lütfi Doğan'a ödenmek üzere göndermişti. Gerçi Osmanlı devrinde Şeyhül islâmlık makamınca bu gibi faiz paralarıyla yüz riumara inşası kabilinden kerih işler görülebileceğine dair fetva alınmıştır. Fakat kardeşlerimizin çoğu bunu bilmiyor olmalıydıki faiz parasının sarf edecek yer bulamadıklarını bu vesile ile bize maalmemnuniye ihtiyacımızdan fazla para gönderdiklerini evvelce izah etmiş ve bu fazlalığın bazı yeni inşa edilmekte bulunan amilerin yüznumaralarına sarf ettiğimizi bildirmiştik. 

Şimdi siz de bize bu eski hadiseden zihninizde kalmış bir intiba ile ikibin yirmiyedi lira elli kuruş göndermişsiniz. Allah razı olsun. 
Fakat şimdilik böyle bir şeye ihtiyacımız mevcud değildir. Sadece geçenlerde bir davadan Yazı İşleri Müdürümüz hakkımızdaki bir Ehl-i Vukuf raporunu neşretmekten dolayı dörtbin lira para cezasına çarptırılmıştık. 
Malüm olduğu üzere şimdi Yazı İşleri Müdürlerinin cezaları nakdi olarak tahakkuk ediyor. İzin verirseniz gönderdiğiniz bu faiz parasını faize pek düşkün olan laik devletimizin kasasına şu nakdi cezaya mahsuben havale edelim. 

Bilvesile selâm ve sevgiler sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 


© SABRİ İSKENDER-TRABZON 


Yayınevimizin takriben iki senelik neşriyat programı dolu bulunduğundan hazırladığınız eserin neşri ile ilgilenemeyeceğimiz için müteessiriz. 

Çalışmalarınızda Faşarılar diler, selâmlar sunarım. 


© MUSTAFA EKŞİ-ERMENEK 


Iran'a gideceğinize Türkiye'de çalışın. İslâm davasının şah damarı bizim ülkemizde atmaktadır. İran tarih boyunca daima itizal yani ayrılık yolunu tutmuş ve birgün bile İslâm Dünyasına baş olmuş değildir. Stratejik mevkiyi, tarihi şartları, itikadi hususiyetleri itibariyle bugün de baş olamaz. Elbette onun kendini kurtarması takdire şayandır ve bu kadarıyla başka yerlerdeki esir müslümanlara da psikolojik olarak tesir icra eder ama işte hepsi bu kadardır. İslâm adına ne olacaksa asıl Türkiye'de olacaktır. Bu bakımdan İran'a gitme arzunuzu yerinde bulmuyoruz. Şahsınızda Ermenek'deki bütün İslamcı gençlere selamlar 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sunar fıkha dair suallerinizin mahsus sütunun- da ele alınacağını bildiririz. 


8 OSMAN KIRMIZ-BURSA 


Postada kırışıp işe yaramaz hale geleceğini düşünerek poster gönderemedik. Siz veya bir yakınınız idarehanemize uğradıklarında takdim edelim. Selâmlar. 


8 DURMUŞ YAZICI-BAYBURT 


Abone müddetiniz, 184. sayıda bitti. Selâmlar. 


8 NEVDAT VAN-MALATYA 


Abone müddetiniz 184. sayımızda bitti. 
Selâmlar. 


© MUSTAFA ŞENGÖR-ESKİŞEHİR 


Abone müddetiniz 222. sayımızda bitecek. 
Selâmlar. 


© YAHYA ÇANKAYA-RİZE 


Hakkımızdaki samimi teveccüh ve alâkanıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizin gibi anlayışlı okuyucuların takdirleri bizim için pek büyük bir kıymete haizdir. 

Bahsettiğiniz gazetenin ana istikameti tasavvuf olmakla beraber başındakiler bu görüşün inceliklerini hakkıyla kavrayabilecek ilmi kifayetten pek çok uzaktırlar. Bununla beraber kötü niyetli olduklarını söylemek istemiyoruz. Gerçi haklarında bilhassa maddiyata müteallik mesöfelerde birtakım iddialar mevcudsa da aksi sabit oluncaya kadar hüsn-ü zan ile mükellefiz. Bizi asıl alâkadar eden mesele tasavvuf gibi ağır meselelerin böylesine ehliyetsiz kimselerce umumi efkâra takdimidir. 
Bu bakımdan ihtiyatla okunması gerekir. 

Sebil'imizin eski sayılarından birinde “Bir İslâm Savaşçısının Kütüphanesi” serlevhasıyla bir başyazı neşretmiştik. O listedeki kitaplar ihtiyacınıza cevap verir kanaatindeyiz. Bilvesile selâmlar. 


© MEHMET SALİH AY—KIZILTEPE 


Küfürnamenizi aldık. Ahrette kavuşacağımız hasenatımızın artmasına vesile olduğun için teşekkür ederim. Tabi bir bildirdiğin isim ve adres gerçek değildir. Fakat gerçek olsa ne çıkar ki. Sizi düzenin mahkemelerine havale stmeye tenezzül etmem. Allahın mahkemesin- de ise hüviyetin:zi saklamanız mümkün değil. 

İman davasının sahibi “Cenabı Haktır. O nurunu tamamlayıp, parlatacaktır. Kâfirler istemese de. 


© NEDİM SAROĞLU-ORHANGAZİ 


İranlılar hakkında evvelce pekçok neşriyat yaptık. Bizim bu neşriyatta takip ettiğimiz ihtiyatın yerinde olduğuna dair zikretttiğiniz deliller için teşekkürler ederiz. Esasen zaman bizim düşünce ve tutumumuzun isabetini ortaya koymuştur. 

Asıl düşünce ve gayretlerimizin merkezi 


“olan Türkiye'mizde Hicri 14. asıria birlikte 


İslâmın zaferine şahid olmak hususundaki ümit ve temennilerinize gönlümüzden katılır, bilvesile selâm ve sevgiler sunarız. 
© BİLAL BÜLBÜL-TRABZON 


Abone müddeüniz 217. sayıda bitecektir. 
Selâmlar. 
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Eeee Eze ROZ RYAN 
Bismihu Subhânehü 

Esselâmü aleyküm ve rahmetüllahi veberekatühü dâimen ebeden.» 

Mücâhid, muvahhid, müdekkik, muhterem müslüman kardeşim, ağabeyimiz Kadir. 

3.4.1979 Sale günü dükkânımda birkaç.rımıx diye anılan Kur'an kursu hocaları ile mülâkatta bulunduğum bir sırada idi.s Bu kardeşlerimiz şahsımı ve câmiamı, yani MSP'yi Şii taraftarı Vehhabi gibi göstermenin gayreti içinde idiler.x:x- 


deşlerimi haklı gibi gösteriyordu. Karşıma Ak'aid ve Fıkıhla çıkan bu hemşehrilerim beni susturmak üzere iken, postacı içeri girdi, elimden Sebili alır a:maz, bu 169. ssayı idi, açtım orta sahifede İran'a müteallik haberi okuyunca “Herşey Hak için” düsturu ortaya çıktı ve bu bizim Şii ve Vehhabi olmadığımızı isbatladı.s Bundan evvelki sayılar da zaten bunu isbatlıyordu.s Lâkin bu 169.: sayı gerçeğin mührünü bastı, bizi rahatlandırdı.-Sebil'i birinci sayısından itibaren getirdik. Artık beni de Sebil âilesinden sayınız.sAcı tatlı günlerimiz eldu ve inşaallah olacak da.::Aradığımı yalnız Sebil'de buluyorum. Tek arzum ehl-i sünnet ve “Herşey Hak için” düsturundan Cenab-ı Hakk'ın bizi yâni camiamızı ve Sebil'imizi ayırmamasıdır. 

Allah'ın sıyâneti üzerinize olsun. 

Esselamü aleyküm ve rahmetüllah. 

Elbaki hüvelbaki. 

Abdi aciz kardeşiniz. 

İSLAM EKŞİOĞLU-SAKARYA 


Şadol 


BOYA SANAYİ 


Kemâl Şadoğlu 


Fermeneciler Cd.76-7/8 
Karak İST. 


Eş, dost, müşterilerimizin mü- ba:ek bayramını tebrik eder, Allah'dan sıhhat, selâmet ve işlerinde başarılar niyaz ederiz. 


6000 Frankfurt A.M. 
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zahüratı “ağlama” dır. Bu keyfiyet, “ ciğerlere hava girebilmesi -yani teneffüs (solunum) için fiziki bir mecburiyyet olup 


veni 


s.a 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ğ ISLAM ALIMLERİNE 


1 1- GİRİŞ: — 
, | İbadetlerimiz maddi ve bedeni olmak FAl Z iKi la K KI N DA BiR KAÇ SUAL 


üzere ikidir.Maddi olanlar insanın toplum em EL 


ile olan münasebetlerini düzenler, Bunlar mala ve paraya âittir. 
Madde: İnsanın gücünü devam ettirir, 


davasını üstün kılar ve onu korur. Bunun miktarı devamlı artar. 


> 
KOR 


için madde mana kadar önemlidir. Ancak 5 - N Yukarıdaki izahlardan anlaşılıy or ki; madde gaye değil, gayeye ulaşmak için bir #8 OSEBİL Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğüne 4 Türk parasının altın ile hiç bi ralakası vasıtadır. 338 İSTANBUL olmadığı gibi bunun karşılığının büyük bir 

Mal: İnsanın meyil ettiği ve biriktir- Sb > kısmını ticari senetler değil devlet ve diği, kendisinden ihtiyaç anında faydalan- ig Para faizle ilgili olarak zaman zaman devlet müesseselerinin borçları teşkil dığı, mübah olan herşeydir. Haram olan o karşılaştığım ve çok kere benimde zihnimi e etmektedir. 


içki, domuz eti vb. ile hırsılık, gasb gibi 2 işgal eden bazı mes'eleleri maddeleştirip harar . ve haksız sebeblerle elde edilenler GE sualler haline getirdim. Ehliyetli olarak şer'i mal sayılmaz.Ayrıca bir-iki buğday © tanıdığım bazı kimselere sordumsa da 


Gr) 


Va, 


tanesi gibi çok küçük ve kendisinden bir © O aldığım cevaplar beni pek tatmin etmedi. . A fayda sağlanılamıyan da şer'i mal değildir. N Bunların muhterem gazetenizde dercini > 

Para: Mal mübadelesinde kolaylık 8 istirhamederim. Eski bir ilim menbaı olan Si sağlayan hazır satın alma vasıtasıdır.Mal 8 Anadolumuzda pek çok meçhul alim (8 1. Hanefi ve Hanbeli mezheblerinde biriktirmek yerine para olarak saklanır. K mevcud olduğuna inanıyorum. Bunlardan ; Riba ölçülen (keyli) ve tartılan (veznin) Para da maldır. gelebilecek cevapları değerlendirerek be- 10; şeylerde cereyan eder. 

Par amal mübadelesinde kolaylık © nim gibi işin içinden çıkamayanları 2 Ölçülen bir malın, ölçülen bir mal sağladığı için malların depolanması yerine « $ O aydınlatabileceğiniz ümidini taşımakta- ie karşılığında (cinsleri aynı veya farklı da paraya tahvili suretiyle hem malın ihtiyaç © yım. olsa) veresiye parayla satışı ribadır. 

-  sanibine, tüketicisine intikali ve hem de Eİ Saygılarımla â 2 Tartılan bir malın, tartılan bir mal üreticisinin emeğini koruduğu için önemli- — VEYİS CEYLAN ig e (cinsleri pi Ke da dir. İİ 8: olsa) veresiye paraya satışı ribadır. 
i Par amübadele vazifesini yerine geti. o öyenemesepemiyanamisepa Ryan YEZA —— e 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rebilmesi için değişmeyen bir kıymet ölçüsüne sabip olmalıdır. Ancak bu şekildeki para, fertlerin tasarruflerini, gelirlerini ve harcamalarını muhaaza edecek vasıta olur. 


m m a e m a e m a 


II. DÜNÜN PARASI: KEYMETLİ 
MADENLER (Altın ve gümüş) ve 
EVRAK-I NAKDİYE: 

İİ mİ 

Kıymetli madenler (altın ve gümüş) sahip oldukları bazı husisiyetler sebebiyle 


uzun müddet, 5000 yıldanberi para olarak - 


kullanılagelmektedir. Nitekim kolay taşınmaları, saklanabilmeleri, küçük hacimde büyük kıymet ifade etmeleri, mütecanis bulunmaları, parçalara ayrılabilmeleri kıymetli madenlerin para vazifesini iyi bir şekilde yapmalarına imkan vermektedir. 

Altın ve gümüş para olarak kullanıldığında, miktarı artınca taşınması ve korunması güçlenmiştir. Bankalar bu güçlüğü ortadan kaldırmak için, bunları getirenlere altın ve günüş sertifikaları verdiler. Banka kendisine yüz altın lira getirene yüz sertifika verdi. 

Sertifika bir banka teminat mektubudur ve istendiğinde bankaya götürülün ce altına değiştirilebilir ve sahipleri de bunu her türlüödemelerinde para yerine kullanabilir. Sertifika bu kolaylığı sebebiyle taammün etmiş, birçok kimseler altın ve gümüş saklayacaklarına sertifika saklama yı uygun bulmuştur. Bankalar ise, kendilerine bırakılan altınların hepsinin talep edilmediğini gördükleri için, kendilerine bırakılan altından daha fazla sertifika piyasaya sürdürülen ve kendilerinden borç para istiyenlere sertifika vererek faiz almışlardır. Bu suretle Banknot ortaya çıkmış oldu. Banknot sahibleri de, banka ya gidince bunun karşılığını altını banka- dan alabiliyorlardı. 


Banknotların aynen para gibi tedavül etmesi, istendiği zaman altına çevrilebildiği için mümkün olmaktaydı. Fakat bir süre sonra halk banknotlara o kadar alıştı ki, karşılığındaki altını hatırına dahi getirmeden banknotu alıp vermekteydi. 
Günün birinde devlet banknot çıkaran bankayı, banknotun karşılığını ödemekten muaf tutunca, bankonot eskisi gibi tedavül etmekte devame tti. Fakat bu paranın adı bankonot olmaktan çıktı Hakiki kağıt para oldu. 


Kağıt para, paradan beklenen bütün işleri kolaylıkla görebilir. Yalnız kağıt paranın çok mühim mahzuru devletler 


tarafından istenildiği kadar artırılması ve 


neticede kıymetini kaybetmesidir. Halbu ki kıymet ölçüsü ve tasarruf vasıtası olan aranın en mühim vasfı, kıymetinin sabit tutulmasıdır. Altın paranın miktarını 


devletler istedikleri gibi değiştiremezler, kağıt parada ise, bu serbestlik vardır. 


, 


II. BU GÜNÜNPARASI: HAKİKİ 


KAĞIT PARA: 


Bu gün fiiliyatta Merkez Bankaları Hakiki kağıt para çıkarır.Kağıt paraların istendiğinde altına çevrilebilmeleri mecbu riyeti yoktur ve kağıt para karşılığında altın rezerv bulundurmak mecburiyeti de yoktur. Ancak devletlerarası ödemelerde kullanılmak üzere bir miktar altın bulundurulur. Zira bu gün dahi altın beynelmilel ödeme vasıtasıdır. 


VI. BANKALAR VE HAKİKİ KAĞIT 
PARA İHRAC YOLLARI: 


Bankalar gördüğü işler bakımından iki çeşittir; biri mevduat bankaları veya normal bankalar diğeri bankonot veya kağıt para çıkaran bankalar veya Merkez Bankalarıdır. 

Normal bankalar düşük faizle topladıkları mevduatı fertlere yüksek faizlerle, kısa veya uzun vadeli borç (kredi) olarak verirler. Bankalar borç verdiklerinden aldığı senetler üzerinden, senedin vadesine göre faizini alarak geri kalan parayı senedi kendisine getirene öder. Buna iskonto denir. Bankalar bunu yaparken mecduatlarını çekmek istienlerin anında b bu isteklerini karşılayabilmek için bir miktar mevduatı (rezerv olarak) kasalarında bulundururlar. Bankaların uzun süre tecrübeleri sonucu, ihtiyat olarak kasalarında hazır tuttukları rezerv para, topladıkları mevduatın yüze 10-30'u arasındadır. 

Merkez Bankaları kağıt para ihraç ederler ve çıkardıkları kağıt paranın piyasa ihtiyacına uymasını temin maksadıyla kısa vadeli borç para (kredi) verirler. 
Bunlar, verdikleri borç parayı vadelerinde almaya çok dikkat ederler. Bu sebeple doğrudan doğruya fertlere borç vermeyip bankalara borç verirler. Normal bankaların paraya ihtiyaçları olduğunda, ellerinde mevcut ticari senetleri Merkez Bankasına tekrar iskonto (reiskonto) ettirerek borc para alırlar. Bundan dolayı Merkez Bankasına Bankaların bankası adı verilir. 

Merkez Bankamız « in ve yabancı paralar karşılığında ve ticari senetlerin reiskon!' karşılığında yani nc .nal yollar la kağı» pöra ihraç edebileceği gibi, devlet veya dwwist Oo müesseselerine hudutsuz denebilec» « derecede borç (kredi) vermek suretiyle -de kağıt para ihraç edebilir. 
Devlet ve devlet müesseseleri Merkez Bankasına olan borcunu hiç bir zaman ödemedizı cihetle Merkez Bankasının para 


Ölçülenlerde yarım sa (yaklşık iki litre) den aşağı olan alım satımlara riba dahil olmaz. 


Tartılanlarda; altın ve gümeşte bir buğday tanesi büyüklüğünden aşağı olan alım satımlarda riba cereyan etmez. 
Yiyeceklerde ise, bir elma, iki elma büyüklüğünden aşağı alım satımda riba girmez. 

Ölçülen ve tartılan cinsten olmayan adeddle veya metre ile) alınıp satılan malların cinsi cinsine verasiye fazlaya satışına riba dahil olur, peşinine ise riba dahil olmaz. i 

2- Şafii ve Maliki mezheblerinde 

Riba: Para olan (altın ve gümüş) ile insan yiyeceklerinde cereyan eder. 

Yiyecek maddelerinin yiyecek maddeleri karşılığında (cinsi aynı veya farklı da olsa) veresiye satışı ribadır. 

Para olan altın ve gümüşün sikkeli, ziynet ve külçe olanını) para olan altın ve. 
gümüş karşılığında veresiye satışı ribadır. 

Sinsi cinsine peşin fazlaya satış ribadır. 

Şafi Mezhebinde istisna olan. 

Doyurucu ve besleyici olmayan yiye ceklerin veresiyesine de peşinine de riba girmez. Yani insan yiyeceği olmayan ve ya besleyici husisiyeti bulunmayan yığıp biriktirmeye, beklemeye müsait olmayan sebze, meyve gibi yiyeceklere riba dahil olmaz. 

Maliki mezhebinde istisna olan. 

Beklemeye, yığıp biriktirmeye müsait olmayan yiyeceklerin veresiye satışına riba dahil olur, peşin satışına ise riba dahil olmaz. Peşin birbiri ile fazlaya satılabilir. 

3. Mezheblerde ortak olan hususlar: 

a) Riba cereyan eden satışlar: Para olan altın ve gümüş ile yiyeceklerde cereyan eder. 

i) İnsanın yiyeceği olan, biriktirmeye ve beklemeye müsaid olan ve doyurucu ve besleyici hususiyeti bulunan yiyeceklerin aynı vasfı haiz yiyecekler karşığında veresiye satışı ribadır. 

ii) Altın ve gümüş olan (Para, külçe, ziynet eşyası) ile altın ve gümüş karşılğın- da veresiye satışı ribadır. 

ii) Ribaya tabi malların cinsi cinsine peşin fazlaya satışı ribadır. 

b) Riba cereyan etmeyen satışlar: 

i) Uzunluk ölçüsü ile alınıp satılanların biri diğeri karşılığında peşin ziyade satışıcazidir. (Kumaş gibi) 

ii) Adadle sayılarak alınıp satılanların bir: diğeri kaşlığında peşin ziyade satışı caizdir. yumurta gibi) 

ii) Pulan (ve altın ve gümüş olmayan paralârın) muayyen bir tanesini muayyen ikisi karşılığında peşin ve veresiye satışı cazidir. 

iV) Bir cins malı, bir başka cins mai karşığında peğin dilediğince satışı faizdir 


İ 
| 
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(Buğday karşığında arpa satışı gibi) 

iV) Yiyecek maddelerini altın ve gümüş paralar karşılığında veya tartılan bir malı ölçülen bir mal karşılığınde peşin ve veresiye dilediğince satışı caizdir. 


VI- MUKAYESE: 


Altın ve gümüş şer'i paradır. Buna karşılık Hakiki Kağıt Para'ya da kanuni Para diyoruz. Bu bilgilerin ışığında bu iki parayı mukayesi edelim. 


ŞER'İ PARA (Altın ve Gümüş) 

1- Kıymetti ağırlığına bağlıdır. 
2- Bizatihi kendisi maldır. 

3- Devletler dilediği gibi artıramazlar 4- Beynelmilel ödeme vasıtasıdır. 

5- Üretim ile artar, üretim aracıdır. 


YASAL PARA (Hakiki Kağıt para) 


2- İşareti olmadığı zaman mal değildir. 

3- Devletler istediği gibi artırabilirler 

4- Devletin ülkesi dışında hiç bir kıymeti yoktur. 

5- Tüketim ile artar tüketimi teşvik aracıdır. 


VII. KANUNA PARA (Hakiki kağıt para) TÜKETİMİ TEŞVİK ARACIDIR EDİCİDİR VE TÜKETİM ARACIDIR? 


İm 


Merkez Bankası'nın hangi şartlarla para ihraç ettiğini yükarıda bildirmiştik. 


“Bir kerre daha hulasa edersek 


1- Devlet ve devlet müesseselerine hudutsuz denebilecek derecede ve çok uzun vadeli, hatta hiç ödenmemek üzere 


Tercüman Merkez Bankasınca 7 ayda açılan krediler belli oldu. Kamu kesimine 50.2 Milyar Özel kesime 1.9. Milyar kredi imkanı sağlandı..) 

2- Devlet ve devlet müsesseselerinin borçlarına karşılık olarak para ihaç eder. 

3. Ticari senetlerin reiskontu karşılığında kağıt para ihraç eder. 

(1) ve (2) de yazılı olanlar için ihraç edilen kağıt para tüketimi teşvik eder. 
Şöyle ki;kamu da çalışanlar tüketicidir ve bir mal üretmezler. K.1.T. ve benzeri mal ve hizmet üreten kuruluşların ise her plan ve bütçe dönemlerinde zararla kapanan bir bütçeye sahiptirler. Bu müesseseler ürettiğinden fazla tüketmektedir. Bir malv e hizmet üreten müessese zararını kendi içinde gidermeyip, zararlarını karşılayacak kadar para basmakla giderilmektedir. 
Bu hal emeğin ziyanına, malın israfına yol açar. Kütleleri üretici olmaktan çok tüketmeye sevk eder, özendirir. Bu toplu mun bir bölümünün haksız kazanç sağlaması demektir. Hükümetlerin politika ları icabı, istihdam sorununun halli için, zarar eden devlet müesseselerine yeni kadrolar ihdası ile bu tüketci kesim artırılmakta ve teşvik görmektedir. 

Senetlerin reiskontosu karşılığında kağıt para ihracı da tüketimi teşvik edicidir. Tüccarlasın bankalardan borç para almak için, bankalara kırdırdıkları senetlerin çoğu gerçek bir borç senedi değildir, “hatır senedi” dir. Tüccarın bir yakını vea hatırından çıkmadığı birisinin, bir malv e hizmet karşılığı olmaksızın düzenledikleri senetlerdir. Bu şekilde tüccarlar bankalardan hudutsuz denebile cek derecede börç para (kredi) alabilmektedir.Mesela; ben esnaf arkadaşıma 100.000 TL bir borç senedi imza etsem, arkadaşım bunu bankaya iskonto ettirerek (kırdırarak) 70.000 TL alır. Banka da bu senedi Merkez Bankasına tekrar iskonto (reiskonto) ettirerek 90.000 TL alır ve Merkez bankası da 10.000 TL. yeni kağıt para ihaç eder. (Bankaların müşterilerine senetsiz de kredi verirler). 

Kısaca vazdığımız bu tatbikat tümüy 


İlk insan Hz. Adem (A.S.Y'dan bugüne kadar insanlar “rasında “Hak” ve “Batıl” mücadelesi devam edegelmiştir. 


5 5 Mz ; Allahu Teâlâ dalalete düşenleri hidayete erdirmek için 
,1- Kıymeti üzerindeki işaretine bağlıdır. 


Peygamberler göndermiştir. Bütün Peygamberler, insanları iki dünya saadetine ulaştırmak için Allah'ın emirlerini kullarına tebliğ etmişlerdir. Kâfirler, münkirler ve dinsizler 


> Allah tarafından gönde:imiş olan emir ve yasakları hiçe 


saymışlar, Hak yolundan ayrılmışlardır. Son olarak, Peygamberlerin sonuncusu, Alem'in yaratılış sebebi Hz. 
Muhammed Mustafa (S.A.S.) dünyaya gelmiş ve Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim'i getirmiştir. Artık bundan sonra 


kıyamete kadar başka din, başka kitap gelmeyecektir. 


Bunun içindir ki, bozulmuş, asliyeti kaybolmuş diğer münharif dinler, Hz. Peygamber (S.A.S.)den günümüze 


”/ kadar İslâm'ın düşmanı olmakta münafık ve kafirlerle bir 


olmuşlardır. 


Islâm, ilâhi güç ve kuvvetin bir tecellisi olarak kısa 


' zamanda bütün dünyaya yayılmış, gelmiş - geçmiş 


zamar'arın en büyük devletlerinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Kurulan İslâmi devletler idareleri altında 


; yaşayan müslümanlara dünya ve ahiret saadetini temin 


eden bütün islâmi hükümleri tatbikle insanlığın aradığı 


huzur ve sükunu temin etmişlerdir. İdarelere altında > yaşayan gayr-i müslimler de insanca yaşama hakkına sahip 


kredi (borç) vermek için; (9.8.1979 tarihli 


olmuşlar, hürriyet içinde yaşamışlardır. 


Bazı asırlar gelmiştir ki, Müslümanlar kurdukları devletler sayesinde hayatlarını devam ettirirlerken, putperestler ve Haçlılar tarafından tehlikelera maruz kalmışlar, kurdukları devletler düşmanları tarafından yıkılmıştır. İslâm düşmanlarının yapmış oldukları tahribatlar müslümanların şehit olmalarına, mallarının yağma edilmesine yer ve 


; yurtlarının harap bir hale gelmesine, dini ve ilmi eserlerinin 


yakılıp imha edilmesine sebep olmuştur. Bütün bunlar 


7 müslümanların kısa devreler içinde bir bocalama ve 


duraklama devri geçirdiklerini göstermektedir. Hülagu'nun Bağdat'ı yakıp yıkması, Timurun Yıldırım Bayezid'i yenmesi, Endülüs Emevilerinin, İspanya'da Hristiyanlar tarafından yakılıp yok edilmesi ile büyük bir kültür ve sanatın tahrib edilmesi akla gelen Hıristiyan mezaliminin, kültür ve medeniyet düşmanlıklarının birkaçıdır. 


le israfı teşvik edicidir. Haksız kazancı teşvik edici, tüketimi artırıcı sualler piyasa para ahammnini artırdığı için de para değerinin topyekün düşmesine sebep olduğu için ülkenin diğer fertlerinin tümü nün zararına sebebtir. Üreticinin alınteri bir kısımasalak ve parazit insanların israfına ve insafına ve hizmetine terk edilmiş demektir. 


VII - SUALLER: 


1- Bankaların mevduat sahiblerine tatbik “faiz” ile şeriatımızdaki “faiz” ve “Triba” aynı şeyler midir? 

2- Bankalara tasarrufları yatırmak, hakikatte üretimi düşürmek ve bir kısım insanların haksız kazanmasına sebeb oldu ğu ilin haram olmalı mıdır?. 

3- Şartları değiştirmek elimizde olmadığına göre, hükümetlerin politik görüşleri ve düzen istismarcılarının mecud olduğu günümüzde para her geçen gün kıymetini kaybedecektir. Sebze ve meyva gibi saklanamıyan, yığılıp biriktirilemiyen yi yecek maddeleri gibi kağıt parayı da ihtayç anında kullanmak üzere biriktir meye, malı ve emeği korumaya müsait olmadığına göre kanuni para ile veresiye mal almak caiz olur mu? Veya haram olmaz mı? 

4- Bu gün madeni paraların bozdurul 


e My m 
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Yeniden 


uyanırken... 


Ama bütün bunların “fetret” dediğimiz kısa devreler içinde telafi edildiği ve Müslümanların tekrar insanlığa hiz.net yolunda yeniden dünya sahnesine çıktıklarını görmekteyiz. 


Bu dağınık devreler yarım asır içinde, bir asra varmayan zamanlar içinde telafi edilmiş, Büyük İslâm devletleri kurulmuştur. Bugün de aynı durum içindeyiz. Büyük Osmanlı Devleti altı asır devam etmiş, Hıristiyanları” içlerinde sakiadıkları ve hiçbir zaman dışarıya akıtamadıksarı kin ve nefretlerini altı asır kursaklarında bırakmıştır. 


Küfür ve buhran ehli, tek bir millet halinde ittifak etmişçesine saldırdı, saldırdı ve sonunda emeline nail oldu. Bunun sonunda da Birinci Dünya Harbi nihayetinde, Batı alemi “Haçlı Seferleri”nin şimdi son bulduğunu ilan etmiş oldu. , 


Miladi yirminci asırda bütün dünya müslümanları dağılmış, küçük devletler halinde şeklen müstakil ve hür, aslında kültür ve sanayi cihetinden Batılıların kapitalist ve materyalist kıskacı arasına sıkıştırılıp kalmıştır. Kurulan medeniyet nizamı ve iktisadi çember içinde elli yılı aşan bir zaman geçirmiş olan müslümanlar yeniden tarihte görülen “Batıl”a galebe çalma, yükselme ve kalkınma savaşına girmiş bulunmaktadırlar. 


A Son bir. asırdır Müslümanlar iktisadi, medeni, sınai, kültürel ve içtimai hayatta maruz kaldıkları kültür tazyikine karşı ,eniden ve sistemli olarak başkaldırmış bulunmaktadırla.. Bu asla, temele, esasa ve imana yeniden ve yeni bir ruhla sarılışın bir müjdesidir. 


Artık iktisadi hayatta istismarın yeri olmayacak. Faiz kalkacak, kapitalist sermaye terakümü sosyal adalet esasları içinde yok olacaktır. Veren el, alan elden hayırlı, bilinecek zenginin malında, fakirin, yoksulun zekât hakkı olacaktır. 


Aile nizamı ahlâk ve fazilet ölçüleri içinde, neslin idamesinde dini ve ahlâki esaslar gönüllerde vecd ve 


istiğrak içinde yaşamaya başlayacaktır. 


Çünkü “Hak geldi batıl zail oldu, Mutlaka batıl yok olmaya mahkümdur.” Doğu aydınlıktır, eskiden olduğu gibi bugün de bütün dünyayı aydınlatacaktır. Batı, karanlıktır, bâtıldır. Batmaya mahkümdur. 


masında Hanefi ve Hambeli Mezhebine göre riba tahakkuk etmektedir.Mesela; bir adet madeni 5 lira (11 gr), 2 adet madeni 2,5 lira (18 gr) 5 adet madeni | lira (35 gr) 
ve 10 adet madeni 50 krş. (60 gr) ve 20 
adet madeni 25 Krş. (75 gr) bunlar kıymetçe aynı olmalarına mukabil ağırlıları aynı değildir. Bu para bozdurma riba olmaz mı? Yoksa bu paraları da sayı ile alınıp satılanlardan sayarak riba cari olmaz mı diyeceğiz? 

5- Şer'i faizde, ziyadeyi parasını faize veren alır. Halbu ki kanuni para da kim borçlanır ise, onun menfaatine olmakta dır. Kim veresiye alırsa veya kim borç para alırsa o kazanır. Binaenaleyh bu şekilde alanın ziyafe kazanması da, verenin ziyade kazanması gibi faiz olur mu? 

6- Altın ve gümüş para bugün tedavülden kalkmış ve bir ticaret malı olarak alınıp satılmaktadır. Zekat ve benzeri şer'i mükellefiyetlerde altın ve gümüşün bu piyasa değeri üzerinden hesaplanarak para olarak ödenmektedir. 
Hükümetler, altın ve gümüşün serbest alım satımını yasaklasalar ve artık piyasada altın ve gümüş alınır satılır durumdan çıkarsa, böyle durumda şer'i mükellefiyetlerimiz hangi ölçü ile yapılacaktır veya yerine getireceğiz?. 

Cevaplarınızı SEBİL'imiz vasıtasıyle belliyorum. Saygılarımla... 


.—.. mz er b 


büğünkü cemivetimiz. 


Yarınından emin olmayan, inanç temelleri yok edilmiş, boşlukta sallanan bir cemiyet... 


Böylesine bunalımlı ve problemli bir cemiyetin yeiştıreceği bir gençlik, kaçınılmaz bir şekilde, inançsız, ne olduğunu ve ne olacağını 

n bir gençliktir elbette... 


Ama bu çıkmazdan bir kurtuluş yolu arayan, iyiyi, güzeli ve doğruyu araştıranlar da var... 


Bunlar tıpkı bataklık çiçeklerine benzerler. . 
Cevreleini .de--iyi 


“aslında. — 


Herkes iktidarı yettiğince Hak yolda vazifesini yerine getirirse, gün gelecek özlenilen hayat nizamına kavuşulacaktır elbette... 


Belki biz o günlere kavuşamayabiliriz. Ama inanıyoruz ki, o gün mutlaka gelecektir... 


Düşmanlarımız istese de istemese de... 


işte bu yolda vazifesini yapmaya çalışan bir ağabeyimizin kitabı önümde duruyor. Ancak okuyabildiğim ve beni çok etkileyen bir kitap. 


tabiat- tabiatisni. Yade, -mana, ruh-beden diye parçalanamaz. Şirkci dünya görüşü ise, kainatı dağınık, zıtlıklarla, çeşitliliklerle, çatışan, çekişen, çelişen, çarpışan kutuplarla, eğilimlerle, geleneklerle, gayelerle, iradelerle dolu ahenksiz ve dağınık bir yığın olarak ele alır. Bana göre dünya, bir amacı, bir ideali olan, kendisine irade ve şuur bağışlanmış canlı bir varlık. İnsan da dünya gibidir. 


Kur'an'sız 


Dünya 


Zıtırı Karanlık bir zındandır. 


Ramazan Kur'an ayıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim, bu ay içindeindirilmiş. (1) Mübarek bir gece olan Kadir gecesinde nazil kılınmış. 
(2) Kadir gecesi ise Ramazan ayında... 

Onun içindir ki Ramazan, Kur'an ayıdır diyoruz. i 

Kur'an-ı Kerim'in indirilişine rastlayan Kadir Gecesi, bu ümmet için, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan, daha hayırlı kabul edilmiş (3) Dikkatle bakıldığında görülecektir ki Kur'anın indiriliş anı bile mü'minler için dünyevi ve uhrevi en büyük saadet vesilesi kılınmış... 

Zira bu indirilişin bütün sene-i devriyelerinde yapılan ibadet, hayır ve güzelliklerin, seksen küsür senede yapılacak olanlardan daha büyük, hüsn-ü kabul göreceği ve meleklerin rahmet ve bereketle inip, he: iş için selamet ve kurtuluş vesilesi olacağı bildirilmiş. (4) 

Bu kısa izahtan sonra inanıyoruz ki dikkatle bakıp basiretle değerlendirme yapan aklı başındaki herkes, Kadir Gecesini bin aydan hayırlı kılan sebebin Kur'an-ı Kerim olduğuna karar verecek ve bir de hayatımıza bütünüyle tatbik edildiğinde, emirlerine uyulup yasaklarından sakınıldığın da, dünya ve ahiretimiz bakımından bizlere çok daha büyük saadetler kazandıracağına şeksiz iman edecektir. Demek oluyor ki Kadir Gecesi, nasıl Kur'ansız düşünülemez ve anlaşılamaz ise, dünyadaki yaşayışımızla, ahiret saadetimiz de, Kur'ansız düşünülemez. 
Kur'ansız dünya bütün insanlık için zifiri karanlık birzindan gibidir. Çünkü Kur'ansız dünya en büyük hakikat nurundan mahrumdur. Kur'an, insanlık için $lemlerin Rabbin- den gelen bir “hakikat nuru” olduğu gibi, en doğru hayat kanununa ve en mükemmel nizama götüren bir kitaptır da (5) 


© EHİL ELLERE TESLİM 


Kur'anâlemlerin Rabbinin kanunudur. 
(6) Bu kanunun hazırlayıcısı, vazii (Kanun koyucu), emaneti ehil ellere teslimden uzak usullerle seçilen; & sağlamaları şöyle dursun, mevcudu bile daha da bozan bir kısım şahıslar değil, $ieme nizam veren kâinatın eşsiz hâkimi yüce Allah'tır. (c.c.) 

Kur'an, mü'minler için hem rahmet ve hem de şifadır.Bu gerçek Rabbimizin fermanı dır. (7) Buna göre, kin ve hased, nifak ve adavet (düşmanlık) gibi, insanların müptela olduğu kalb? hastalıkları, merhamet, sevgi, hakkaniyet ve fedekârlık duygularıyla tedavi edecek şifa vesilesi Kur'an olduğu gibi, dimağları durduran ve beyinleri donduran her türlü fikri sapıklıkları, hak bilgisiyle sona erdirip, hayatı yaşanmaz hale getiren ve her biri fitne ve fesat üretip dalalet ve felaket uçurumlarına iten her çeşit beşeri ve batıl düzenlerle küfür sistemlerinden, getirdiği hakkaniyet, adalet ve merhamet nizâmıyla, bütün insanlığı kurtaracak olan da, yine Kur'andır. Zira indiriliş gayelerinin başında, bu türlü ferdi ve içtimai hastalıkları tevadivi etmek ve insanlığı, düşürüldüğü buhranlar dan ve yaşayışına menfi istikamette tesir eden fikri ve fiili karanlık ve çıkmazlardan, sapıklık ve cehaletten kurtarmak, ayrıca 


” Allah'ın nurlu yolu ve saadet nizami İSlama ulaştırmaktarı. (7) 


© HİDAYET YOLUNUN HABERCİSİ 


Kur'an, ilahi rahmetin tecelli vesilesi ve hidayet yolunun, gerçek habercisidir. (9) Hz. 
Allah'ın rahmeti yanında merhametinin de yegane tecelli sebeplerinden birisi yine Kur'andır. Ancak, ilahi merhamete muhatap olabilmek için, bütün emir ve yasakları. 
tavsiye ve haberleriyle Kur'ana uymak ve bu hususta, bu kitabın sahibinden sakınıp, O'na karşı kendini mes'ul hissetmek gerekir. (10) Çünkü dünyada sapıklığa ahirette ise zarara uğramamanın yolu, Kur'ana uymaktangeçer 
(11) 

Buraya kadar zikrettiğimiz Kur'an haki katleri incelendiği takdirde, netice olarak görülecektir ki, Kur'an-ı Kerim, kendisine balananlar için, en isabetli şifa, en sevindirici rahmet ve merhamet, en aydınlattcı bir nur, en doğruya götürücü bir rehber ve yegane kurtuluştur. 

Aşağıda sıralayacağımız Kur'an hakikat leri ise, Kur'an-ı Kerim'in kendisini terkeden lere nasıl bir felaket ve ziyan vesilesi olacağını gösterecektir. Bu hususta ilk akla gelen, yukarda bir bölümünü naklettiğimi, İsra suresinin 82. ayeti olacaktır. Bu ayete göre, Kur'an-ı Kerim, insan fıtratına en uygun esas ve prensipleriyle, insan hayatını en mükemmel şekilde tanzim eden kanun ve düsturlarını inkar edip yüz çeviren zalimlerin sapıklıklarını arttırmaya sebeptir. O zalimler öyle kimselerdir ki, Allah'ın laneti, yani rahmetinden uzak kalmak da, yine çetin bi ceza olarak onlaradır. (12) Çünkü onlar, Allah'ın hak yolundan ve hakikat nizamın- dan yüz çeviren ve o yulu (eğri) çarpık hale getirmek, yani bozmak isteyen sapıklardır. 
(13) Allah'ın kitabından yüz çeviren bu türlü zalimlerin, dünyada görecekleri muamele ise, darlık, kıtlık, yokluk, ızdırap ve sıkıntıdan ibaret olacaktır. (14) Ahirette ise, Allah'ın kitabındaki ayetleri görmezlikten gelmenin bir cezası olmak üzere, kör olarak haşredil meleri, Kur'an ayetlerini duymazlıktan gelmenin bir sonucu olarak ta, azab içerisinde unutulur hale getirilmeleridir. (15) 


© KUR'AN HEM YÜKSELTİR HEMDE 


Kur'an-ı Kerim, kavimlerin maddeten ve manen, hem yükselme ve hem de alçalma vesilesidir. 

Kendisine sahip çıkanları yükselttiği gibi, yüz çevirenleri de alçaltır ki, bu husus Hazreti-Peygamberin aşağıdaki beyanıyla sabittir: 


“Hazret-i Allah bu kitap (Kurân) 


sebebiyle bir takım kavimleri yükseltir ve diğer bir takımlarını da alçaltır.” (16) i 

Kur'an-ı Kerim, Hazret-i Peygamberin, vukuunu önceden haber verdiği, zamanımız - da görülen ve daha da görülecek olan Her türlü fitne, fesat ve bozgunculuktan çıkışın yegane vasıtasıdır. Bu gerçeğe bizzat Hazret-i Peygamber (A.S.V.) şu şekile dikkat çekmişlerdir: 

“(Ashabım) Dikkat edin ve uyanık olun ki ileride (bir kısım) fitneler zuhur edecek.” 


Hazreti, Ali (K.V.) sordular “Onlardan çıkış ve kurtuluş ne (ile) dir?” Resulullah cevap verdiler: “(Onlardan Kurtuluş) Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim (ile) dir. Kibir ve inat yüzünden onu terkedeni, yüce Allah helak eder. Kurtuluş yolunu ondan başka yerde arayanı da, şaşırtıp sapıklığa düşürür.” (17) 

İşte fitnelerden kurtuluşun veya felakete sürüklenme sebeplerinden birinin Kur-an-ı Kerimi olduğu, böylece bir kere daha vuzuha kavuşmaktadır. 

Kur'an'ın temel hedeflerinden birisi, “Hak Nizamı” ikamet etmek ve her türlü “batıl inanç ve düzenleri” yıkmak olduğu içindir ki, en büyük düşmanları da cahili ve batıl fikir sistemlerinin taraftarlarıdır. Bu bakımdan bunlar, Kur'anı söndürmek, öğre tilmesi ve öğrenilmesine, okunması ve anlaşıl masına mani olmak ister,tatbik edilmesine ise, asla rıza ve tahammül göstermezler. 
Kur'an tedrisatını mektep programlarına almaz,laik eğitime zarar verici bulurlar. 
Hükümetlerini mer'iyette (yürürlükte) tutma yı, laik düzenleri için yıkım görür ve bu yüzden Kur'an kültürünü engellemenin çare lerini ararlar. Esasen, Kureyş kafirleri de aynı şeyi yaparlar, okunduğu zaman “Dinlemeyin bu Kur'anı” der, birbirini teşvik ederler, hazreti peygamber” Kur'an ayetleri ni tebliğ edeceği zaman da “Ona karşı bozgunculuk yapıp gürültü çıkarın. Belki böylece (ona) üstün gelirsiniz” (18) yollu kışkırtıcı ajanlık yaparlardı. 

Bugün, Kur'ana karşı çıkanlarla, bunlar arasında dikkat çekici bir benzerlik vardır. 
Fakat bütün gayretleri boşa çıkmaya mahkudur. Çünkü “Kafirler istemese de Allah (c.c) nurunu tamamlayacaktır” (19) 

Firavunun sarayında Musa'yı yetiştiren (daha nelere Kadir değildir ki... Bütün mes'ele onun yardımına layık olabilmekle, kitabına sahip çıkabilmekte düğümlü... 

İnanıyoruz ki, indinliş gecesine, mabed lere de sabahlayarak sahip çıktıkları gibi, bütün müesseseler ve kanunlarıyla Kur'ana de sahip çıktıkları ve onu yaşama seferberliği ilan ettikleri gün,müslümanlar, bu düğümün çözülmesine vesile olacaklar ve bu yardıma mazhar kılınacaklardır. 

Ey Kur'ana inananlar!. Böyle bir sefer- 
“berliği başlatmaya hazır mısınız? 


1- Bakara: 185 

2- Kadr: 1 

3- Kadr: 3 

4- Kadr: 4 ve 5 

5- Isra: 9 

6- Vakı'a:-80 

7- Isra: 82 

8- Ibrahim: 1 

9- Neml: 77 

10- En'am: 155 

11- Tâhâ: 123 

12- A'raf: 44 

13- A'raf: 45 

14- Tâha: 124 

15- Tâhâ: 124 ve 125, 126 
16- Hadis, Müslim Kitabu Fezâil'il Kur'an da rivayet etmiştir. 

17- Tirmizinin rivayet ettiği hadis için bak. 
Te:6. 48. 7 

18- Fussilet: 26 

19- Mümtehine: 8 
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Tam gazetemizin baskı- ya hazırlandığı sırada yani bayram arefesinde ajanslar Afganistan'da bu ülkenin bir kısmına hakim olmak üzere de olsa geçici bir 
“ISLAM CUMHURİYETİ” 
nin kurulduğunu haber veriyorlardı. Yeryüzündeki bir milyar müslümanın aylar- dan beri heyecanla takip ettiği ve kulağı kirişte bekle diği bu müjde, buruk bayram günlerimizin biraz olsun gerçek bayram manâsı kazanmasına vesile oldu. 
Bir taraftan Afganistan 
Hava Kuvvetleri'ne mensup uçaklar mücahidler ve sivil halk üzerine hâlâ bomba yağdırmaya devam ederken, diğe taraftan da, bir kısım askerlerin İslâm müca hidleri tarafına geçmesi harekâtın vechesini kısa zamanda değiştirmiş ve ülke- de mevcud otuz eyaletten yirmi ikisinin resmen kurta rılmasını mümkün kılmıştır. 
B udurumda ajanslar 
Orta Afganistan'ın Razmak bölgesinde geçici bir “İslâm Cumhuriyeti'nin kuruldu- 


NAZAMA 
KIYAM 


ğunu, Kuzeydoğu'daki Kan dar havalisinnin de hükü met kuvvetlerinden temiz lenmek üzere olduğunu bil dirmektedirler. Bu arada 
Islam mücahidleri kurdukları fevkalade mahkemede otuz dört komünisti idama mahkum etmişlerdir. 


Diğer taraftan islam mü cahidlerinin başlangıçtan iti baren en ufak bir yılgınlık alameti göstermeden kararlı ve azimli bir cihada giriş 


meleri karşısında, kızıl 'İeraki Hükümeti bunalmış ve son çareyi tamamen Mosko va'nın himayesine sağınmakta bulmuşlardır. 

Öte yandan Teraki Hükümetinin bir kısım resmi memurları bulundukları ül- 


kelerde sığınmak hakkı iste 


mekte ve bu suretle mensup oldukları hükümetten ümid lerini kestiklerini ortaya koy maktadırlar. Bunlardan Hin distan ve Pakistan'daki askesi ataşeleri zikredebiliriz. 
Aslanda Afganistan daki kızıl idarenin çökmesi ve burada bir İslâm Cumhu riyetinin henüz kısmi de olsa kurulması beklenilme- en bir hadise değildi. Bunun gibi kuruluş müjdesi ni aldığımız İslam Cumhuriyetinin kısa zamanda bütün Afganistan'ı kontrol altına alması da asla sürpriz kabul edilmeyecektir. Zira tüm doğu ülkelerinde son sözü söylemeye namzed görüner ordu burada büyük bir kısmi ile mücahidlerin yanın da yer almışlardır. 

Pakistan ve İran'dan son ra Afganistan'da da ortaya çıkan bu mesud netice çoktan kırılmış olan İslâm zincirinin yeniden kenetlen mesi demektir. Başlangıçtan itibaren ikiyüz bin. şehid verdikleri bildirilen Afganlı kardeşlerimizi tam da bayram arefesinde kazandıkları ve bayramı bayram yapmaya medar olacak şu zafer den dolayı tebrik ediyor ve Afganistan geçici “İSLÂM 
HÜKUMETİ” ni saygıyla selamlıyoruz. 


Yüksek İslâmı 


İstanbul Yüksek İslâm Ensti- 
.tüsü'nün bahçesinde inşasına başlanan câmi-i şerifin temeli geçtiğimiz Cumartesi günü büyük bir mera'simle atılmıştır.Bu maksadla yapılan toplantıda müessenin dert ve dâvâlarını dile 

etiren değerli Müdür Dr. Ali 
ZEK: 


mâzisi yirmi yıla 
Yirmi yıl önce 

üçyüz talebe okı 
1300 talebenin i 
maya çalışılma aradan geçen yir bu müesseseye çakılmamış, he bina yapılmamı kişiyi barındırar 


“Yüksek İslâm Enstitüsünün 


EN GÜZEL PROPAGANDA AF 


ve onun 


zihniyetini 


tarihe intikal 


Yukarıda gördüğünüz sahte para bir sahtekârlığır ifadesi olmak üzere ikiz kardeşler AP ve CHP'nin dur güzel bir surette aksettirmiyor mu? MSP'nin bu seçim | çıkardığı afişler arasında yer alan bu sahte kâğıt para afi: ettirecek d 


KADİR GECESİ 


Memleketimizdeki (| İslâmi uyanışla birlikte mübârek gün ve gecelere rağbet de takdire şayan bir sürette artmış bulunmaktadır. Bunun en yakın bir misalini geçtiğimiz Kadir Gecesi'nde yaşadık. İstanbulun birçok camileri sabahlara kadar ziyaretçilerle dolup taşmıştır. 
Hatta Sultanahmed ve Süleymaniye gibi selâtin camileri adeta Mekke ve Medine'deki 
Harem-i Şeriflerden birer misaldi. Kenarda köşede yarım saat kestirdikten sonra kalkıp abdest tazeleyerek yeniden ibadete koyulanlar, cami cami dolaşan lar, ominarelerdeki mahyalar görülmeye değer bir ulviyyet manzarası arz ediyordu. 


Bu kadar güzel bir geceyi 
TRT'nin de umumi efkara aksettirmek istemesinden daha tabii ne olabilirdi... Binbir ters hareketini arada bir böyle bir jestle örtebilir ve kendini belli ölçüde gizleyebilirdi. Üstelik 
CHP yokluk yönüyle eski devrini aynen canlandırmışken bir de maneviyatı tahrip ve ona taarruz gibi eski devrin diğer bir vechesini de ortaya mı koymalıydı? Hiç olmazsa bu yönden eskiye benzememek ihtiyacın- 


e 


da değil miydi?.. Bunu yapmak ülkeyi iktisaden rahatlatmak kadar da zor değildi. Halkın inançları üzerindeki baskıyı biraz hafifletmek kâtiydi. 

Ama ne var ki, onlar İslâm'a bir avrupalı kadar bile saygılı olamazlar. Yaptıkları her işin içine ihlas bozucu bir unsur katmak ve düzen hesabına birtakım tavizler koparmak, vazgeçemeyecekleri bir açık gözlüktü. Bu defada öyle oldu. 
TRT Fatih Camii'nde yapılacak bir mevlüdü halka nakletmeyi kabul etmişti. Ama hiç olmazsa ilahicilerin kendince tayin edilecek bir kıyafette olmasını şart koşuyordu. Bu kıyafetin ise, terbiyeli bir garson kıyafetin- den farkı yoktu. 


İlâhiciler denince sakın bunları üç dört kişi sanmayınız. Bu iş için çevrilen geniş dairenin yarım halkasını teşkil edecek surette kalabalıktılar. En aşağı onbeş yirmi kişiydiler. Seyredenleriniz O görmüşsünüzdür. 
Tek tip beyaz ceket, beyaz gömlek, beyaz kıravat ve üstelik başlar açık... Şu başı açıklığı tenkid edelim derken, birisi bunların giydikleri elbiselerin 


rejim, 


a Temel Atma Merasimi 


layanmaktadır. 
Ii müessesede ibrdu. Bügünse iyacı karşılanadır. Halbuku i sene zarfında pniden bir çivi 


angi bir ilâve 


ir. Dün üçyüz binalar bugün 


bin üçyüz kişinin ihtiyacı için kullanılmaktadır. Pek tabii bu durumda, gerek talebeler ve gerekse mektep idaresi büyük bir sıkıntı içinde bulunmaktadır. 

Bu sıkıntının en fazla mektebimizin dahilinde bir câmi-i şerifin bulunmamasından doğmaktadır. Bu yüzden talabelerimiz, vardiye usülüyle abdest almakta, namaz kılmakte Vu hal de zaman kaybına sebep olmakadır 


Devletin imkânları mahduddur. Bir çok talebelerimiz ya hiç karşılanmamakta yahud pek az karşılanmaktadır. Bu durumda millete müracaat mecbüriyetini hissettik. Esasen gerek İmam-- Hatipler ve gerekse Yüksek 
İslam Enstitüleri milletin eserleridir. Onların binaları da dahil olmak üzere bütün varlığını vücüda getirmi 


tir. Halen hepsini yine korumak- 


ta ve yaşatmaktadır. Bu düşünceledir ki; İstanbul Yüksek Enstitüsünün arzu edilen gelişmeyi gösterebilmesi için, bir VAKIF kurmuş bulunuyoruz. Halkımızın geniş ölçüde alâka ve teveccühü- ne mazhar olacağına inandığımız bu VAKIF vasıtasiyle İstanbul 
Yüksek İslâm Enstitüsü'nün tarihinde yeni bir devre açılmış bulunmaktadır. Bu devrenin ilk hamlesi de bugün temelini atacağımız câmi-i şerif olacaktır. 
Hayırlı olsun!“demiştir. 

Daha sonra davetlilerden bazı kimselerin konuşmalarıyla bugün sath-ı vatana serpilmiş bulunan İmam-Hatip mektepleri ve Yüksek İslâm Enstitülerinin ehemmiyeti üzerinde durulmuş, bilâhare de zamanımızın şöhretli din âlimlerinden Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri tarafından câmi-i şerifin temeline ilk harç tembir ve tehlillerle konulmuştur. 


rine TRT'ce temin edilip ini ve bunu giymelericburi tutulduğunu söy- ii. 
işte, oldu... Bu garson la bir kısım mevlidhan- 
#hiciler, gerici sayılmaktulmuşlardır. Buna müedenler de, Diyanet'in asri anlayışla, ve belki e fenle bağdaştığını ve 
'gerici olmadığını böy etmiş oldular. 
far efendiler. Bir cami dırki, o değil, TRT hiç 
İn hatırı için terk edile- 
&ndi Cambridge Üniverie mahalli Hind kıyafetiyim etmekle, hiç bir şey 
İğmemiş bilakis tavizsizli- a fazla yükselmiştir. 
ipa karşısında kendine bir medeniyet dünyası- a olduğumuzu ne anlayacak ve bunu değil 
İkavlen, filen de her ve her yerde Batı arının gözlerinin içine a ne gün gerçekleşitieğiz?. Bu adamlarla aynı dünyasına mensub olmızı anlamadıkça, daha çok garson kıyafetine rimiz görülecektir!. 


- etmiş de- : 
maahi ente Sikündürüldüğa vâkasıi ai biz — tecelli değil midir?. 


.cezası meydan dayağı idi. 


kaymakamlığa şikâyet ettikleri bildirilmektedir. 


“ temsilcilik açması için sürdürülen görüşmeler nihayete ermiş ve Hâriciye vekili Ökçün ile “ Filistinli Kaddumi arasında beklenen anlaşma gerçekleştirilmiştir. Bu süretle yıllardanberi 


. olmakla beraber, Türkiye'nin böylece Filistinli - 


'emyiz Mahkemesi wi kitap bulunduranlar hakkında cezai takibata geçilmerı lduğuna karar r çok kereler 
EN Si 


o 
Fatihte Ramazan-ı Şerifin son günlerinde bir kısım İslâmcı Genç açık lokantaları zorla kapattırmış sokakta alenen oruç yiyenleri edebe davet etmişlerdir. Osmanlı zamanında “alenen nakz- siyam” denilen bu fütursuzca oruç yeyişin Şimdi gazeteler devletin yapması lâzım gelen bu ikazı nazikâne | bir sürette ifa eden gençleri azıplıyorlar. Nereden neyere geldik?. 
© 


Geçtiğimiz günlerde seçim yasaklarına riâyet etmeyen APBalıkesir mesubu Mevlut Yılmaz Kepsut Çarşı Câmiinde kürsüye çıkarak cemaate vaaz etmiştir. Vaazında dinden çok siyasetten bahseden AP milletvekili Mevlüd Yılmaz ne milletvekillerinin camilerde vaaz etmelerini yasaklayan kanunu ve ne de seçim yasaklarına “dâir Anayasa emrini dinlemiştir. Müftü ve câm: imamından müsâadesiz olarak yapılan bu vaaz için halkın bu AP'li milletvekilini savcılık ve 


Filistin Kurünluş Teşkilâtı" ın Ankara'da bir 


sürüncemede kalan bir mesele halledilmiş 


e gi ğ 


mi a 12. 


RE 


/ 


Kerpeteni" 


Geçen hafta Amerika'nın Bir leşmiş Milletler'deki Temsilcisi zenci asıllı büyükelçi “Young” Filistin Kurtuluş Teşkilatı temsilcisi Zehdi El $ ile görüştüğü için İsrail'in çeşitli baskılarına 


maruz kalmı ve vazifesinden istifa | 


etmek mecburiyetinde kalınıştı. 


Hiç şüphesiz Carter'la görüştükten sonra istifa etmiş olan Young” un bu hareketi, Avrupa basınında Carter'ın İsraile boyun eğdiği suretinde tefsir edilmiştir. Bu arada bir Filipinler gazetesi de yayınladığı karikatürde lejant (resim altı olarak, “İsrail kerpeteninin Carter'ın en keskin dişini söktüğü” ibaresini kullanmıştır. 
Arap basını Carter'a bu husus ta İsrail'e ve siyonist baskı ve propagandalara boyun eğdiği için çatmaktadır. Bahsi geçen Amerikalı zenci diplomat Young ise, yaptığı basın topiantısında, Filis- 


tin Kurtuluş Teşkilatıyla münase betlerini sürdürmeye devam edece ğini ve Amerikan menfaatlerinin de Filistinlileri tanımak istikame tinde olduğunu belirtmiş ve “Orga doğu'da harbi önlemenin tek yolu Filistinlileri tanımaktır” dmiştir. 

Diğer taraftan yerine henüz bir tayin yapılmadığı için vazifesine devam eden Young, tuhaf bir tesadüfle bu hafta Güvenlik Konseyinde gündem sırasında bulunan Filistin meselesinin müzakeresine başkanlık edecektir. Çünkü Güvenlik Konseyi'nde Başkanlık sarayladır. Ve bu hafta, sıra Birleşik Amerika'da bulunmaktadır. 

Tuhaftır ki, Mısır diktatörü 
Sedat bile Young'un istifaya zorlanması sebebiyle Amerikayı kınamış ve Onun Filistin Kurtuluş Teşkilatı temsilcisi Zehdi el Terzi ile görüşmesini “yüzde yüz haklı” bulduğunu söylemiştir. 


Amerikalı zenci diplomat Young 


Ey ehl-i imân! Sabıkan, adavet ne kadar yararlı olduğunu anladın. Hem anla ki: Adavet kadar hayat-ı İslâmiye'ye en müthiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır. 
Hırs, sebeb-i haybettir; ve illet ve zillettir; ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti, bu hükme bir şahid-i katı'dır. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut, ta en cüz'i bir ferde kadar sü-i tesirini yösterir. Tevekkülvâri taleb-i rızk ise, bilâkis medâr-ı rahattır; ve her yerde hüsn-ü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nehatlar, tevekkülvari, kanaatkârane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden, rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlad besliyorlar. Hayvanat ise, hırs ile rızıkları peşinde koştukları için, pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde, zaaf ve acz lisan-ı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel bir lâtif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi; ve hırs ile rızıklarına saldıran carzvarların gayr-i meşrü ve pek çok zahmet ile kazandıkları nâhoş rızıkları gösteriyor ki: Hırs sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir. 

Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandığı -kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği- gayr-i meşru bir servet-i ribâi ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, kati ve ihanet gösteriyor ki: Hırs, maden-i zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan, her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vaklalar var ki, (el harisysü he eibbün hasırun) darb-ı mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir hakikat-ı amme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir; eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı taleb et, ta çok gelsin... 

Ehl-i kanaat ile ehl-i hırs, iki şahsa benzer ki: Büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der: “Beni, yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler, lütufdur.” 

İkinci adam, güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecbur imiş gibi mağrurane der ki: “Bana en yukarı iskemleyi vermeli.” O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker; onlara gitmek 

ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. O'na teşekkür lâzımken, teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bil'akis hane sahibini tenkid ediyor. Hane sahibi de ondan 


KİM 
KARLI 
ÇIKAR 


Birbirimizle itişip kakışmaktan, gizli veya açık birbirimizin aleyhinde bulunmaktan kim kârlı çıkar? Nefsimize uyarak kindar davranmak bize ne sağlar?” Üç günden fazla küs durmanın yasak olduğu” nu bilen kardeşlerimizin tehevvüre kapılarak gönül yıkmaları ve nice gönüllerde de 


istiskal ediyor. 

Birinci adam mütevaziane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati, divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. “Daha yukarı iskemleye buyurun” der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir; memnuniyeti tezayüd eder. 

İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü, bir sofra-yı rahmettir. Derecat-ı erzak ve meratib-i nimet dahi, iskemleler hükmündedir. 

Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın sü-i tesirini hissedebilir. 

Meselâ: İki dilenci bir şey istedikleri vakit, hırs ile ilhâh eden dilenciden istiskal edip vermemek; diğer sâkin dilenciye merhamet edip vermek; herkes kalbinde hisseder. 

Hem meselâ: Gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lâkayd kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen “Aman yatayım, aman yatayım” dersen, bütün bütün uykunu kaçırırsın. 

Hem meselâ: Mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin; “Aman gelmedi, âman gelmedi” deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin; bir dakika sonra, o adam gelir; fakat bekiediğin o mühim netice bozulur. 

Şu hadisatın sırrı şudur ki: Nasıl ki bir ekmeğin vücudu, tarla; harman, değirmen, fırına terettüb 


eder. Öyle de: Tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet “ 


vardır. Hırs sebebiyle teenni ile hareket etmediği için, o tertipli eşyadaki manevi basamakları müraat etmez; ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır; maksada çıkamaz. 

İşte ey derd-i maişetle sersem olmuş ve hırs-ı dünya ile sarhoş ,olmuş kardeşler! Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde, nasıl hırs yolunda herzilleti irtikab ve haram helal demeyip her iialjı kabul ve hayat-ı uhreviyeye lazım çok şeyleri icda ediyorsunuz; hatta erkan-ı İslâmiye'nin mühim bir rüknü olan zekâtı, hırs yolunda terkediyorsunuz?.. Halbuki zekât, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyâttır. Zekâtı vermeyenin herhalde elinden zekât kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir; ya bir musibet gelip alacaktır. 

Hakikatlı bir rüya-yı hayaliyyede, Harb-i Umumi'- nin beşinci senesinde, bir acaip rüyada benden Soruldu: “müslümanlara gelen bu açlık, bu zâyiat-ı mâliye ve meşakkat-ı bedeniye nedendir?” Rüyada demiştim: 

“Cenab-ı Hak, bir kısım maldan onda bir (Hâşiye-1) veya bir kısım maldan kırkta bir (Hâşiye-2), kendi verdiği malından birisini bizden istedi; tâ bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasedlerini menetsin. Biz hırsımız için tamahkârlık edip vermedik. Cenâb-ı Hak, müterâkim zekâtını, kırkta otuz, onda sekizini aldı. 

Hem her senede yalnız bir ayda yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık; muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenâb-ı 


sübheler doğurmaları doğru mudur? “Kim gönül yıkar ise iki cihân bedbahtı” diyen Yunusumuzu, Yunuslarımızı yaşatmamız ve çoğaltmamız lâzım değil mi? 


Şurası unutulmaması gereken bir gerçek ki ihtilâflı noktalar arayan, ihtilâfa düşmekten kurtulamaz. Biz, birbirimize ittifak noktalarından yaklaşmalıyız. Herkesin bir kusuru, bir günahı vardır. Hatâlı taraflarımız muhakkak ki pek çoktur. 


Evvelâ kendi hatâlarımıza bakarsak olgunlaşır ve İslâmi müsâmahayı elden bırakmayız. Hırçın ve çirkin davranışlar faydalı olmaz. “Ülfet eder ve ülfet olunur” hâle gelmeli, Kur'an ve Hadis mucibince amel etmeliyiz. Allah ve Resülü, bi kardeş yapmıştır. Kardeşler arasınd çıkan nizâ'larda ise ifsâd değil, islâh e vardır. 


Hele dâvâ ve gaye sâhiblerinin b noktaya bilhâssa dikkat etmeleri, inananlara zarar vermekten çekinmeleri lâzımdır. 


İki kardeş arasında şahsi mes'eleler ve ferdi anlaşmazlıklar olabilir. Fakat bunun davul-zurna ile el-âleme ilân edilip duyurulması doğru değildir. Hele şahsi ve ferdi meselelerin câlamıza mal edilmesi ve bize 


bağlı binlerce gencin şübheye, kararsızlığa 


Hak ceza olarak yetmiş cihetle belâlı bir nevi orucu beş sene cebren bize tutturdu... 

Hem yirmi dört saatte bir tek saati, hoş ve ulvi, nurâni ve faideli bir nevi talimat-ı Rabbaniyye'yi bizden istedi. Biz tembellük edip, o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak, onun kefareti olarak, beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı” demiştim. Sonra ayıldım, düşündüm; anladım ki: O rüya-yı hayaliyede pek mühim bir hakikat vardır. Yirmibeşinci Söz'de, medeniyetle hükm-ü Kur'an'ı müvazene bahsinde isbat ve beyan edildiği üzere; beşerin hayat-ı içtimaisinde bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilalatın menşei iki kelimedir. 

Birisi: “Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse banane.” > 

İkincisi: “Sen çalış ben yiyeyim.” Bu iki kelimeyi de idame eden: Cereyân-ı ribâ ve terk-i zekâttır. 

Bu iki müdhiş maraz-ı içtimaiyi tedavi edecek tek çare: Zekâtın bir düstür-u umumi süretinde icrâsiyle, vücüb-u zekât-ve hurmet-i ribâdır. Hem, deği! yalnız eşhasta ve hususi cemaatlerde; belki umum nev'i beşerin saâdet-i hayatı için en mühim bir rükün, belki devam-ı hayat-ı insaniye için en mühim bir direk, zekâttır. Çünki, beşerde havas ve avâm iki tabaka var. Havastan avâma merhamet ve ihsân; ve avâmdan havassa karşı hürmet ve itâatı temin edecek, zekâttır. Yoksa, yukarıdan avâmın başına zulüm ve tahakküm iner; avâmdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar.. İki tabaka-i beşer dâimi bir mücadele-i maneviyede, bir keşmekeş-i ihtilafta bulunur. Gele gele ta Rusya'da olduğu gibi, sa'y ve sern,aye mücadelesi süretinde boğuşmaya başlar. 

Ey ehi-i kerem ve vicdan!.. Ve ey ehl-i sehavet ve ihsan!.. 

İhsânlar zekât namına olmazsa, üç zararı var. 
Bazan da faidesiz gider. Çünki: Allah namına vermediğin için, mânen minnet ediyorsur; biçare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem makbül olan duasından mahrum kalıyorsun. Hem hakikaten Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevziat memuru olduğun halde, kendini sahib-i mal zannedip bir küfrân-ı nimet ediyorsun. 
Eğer zekât namına versen, Cenâb-ı Hak namına verdiğin için bir sevab kazanıyorsun; bir şükrân-ı nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabasbus etmeğe mecbur olmadığı için, izzet-i nefsi kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur. Evet, zekât kadar, belki daha ziyade nafile ve ihsan, yahut sair suretlerde verip riya ve şöhret gibi minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede? Zekât namına o iyilikleri yapıp, hem farzı eda etmek, 'hem sevabı, hem ihlası, hem makbul bir duayı kazanmak nerede?.. 


(Devamı 15. Sahifede) 


düşürülmesi hiç doğru değildir. Ihtilâflar, Allan'a ve Resülüne havâle edilmeli; yayılmak isti'dâdında olan yangın, ânında söndürülmelidir. Şu bir gerçek ki yangına, benzin sıkılmaz. 


Bâzılanmız kendimizi haklı görebilir veya haklı görünmeye çalışabiliriz. Zaten nefis de bunu ister. Amma neticeyi düşünmek gerek. Ferdi haklılık sonunda yapılan çıkış, bir cemaate zarar veriyorsa. 


İşte bu noktada durup Allah rızâsı için düşünmek lâzımdır. Yol oldur ki; ferdi zarar, umümi zarara tercih edilmeli; dâvâya zarar verici hareketlerden vazgeçilmelidir. Şahsi mes'elemizle cemaatimizi meşgül etmemeliyiz. İki şahsı alâkalandı- 
.ran bir mes'ele yine o iki şahıs bevninde kardeşçe halledilmeli ve müşâvere ile neticeye gidilmelidir. 


Milyonları kardeş yapmak isteyen biz, kendi aramazdı kavgaya tutuşur ve birbirimizi yıpratırsak davranışlarımızda ne derece haklılık ve canlılık kazanır, 


kimlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz? 


Biz, ölçüsüz hareket edemeyiz. Biz, ölçüyü kaçırıp birbirimize giremeyiz. 
Birbirimizin elinden ve dilinden emin bulunmadıkça da kurtulamayız. 


ine Hava Kurumu gibi kurumlara kurban ve deri verilmesinin caiz olmadığını, aksi iddiaları tekzib ve ilen etmesini bekliyor ve rica ediyoruz. 
Mü'minlere karşı Tayyar Altıkulaç 
'n değil, Devletin her memurunun cesur olduğu malumdur. 
Makama hürmet noktasında, sıra- 


zinle “ alay edeceğiz.” (Hud Süresi) 

Nuh (a.s.) kavminin müminlerini, ihtiyaçları bulunan şeyleri ve her hayvandan iki eşi içine ocaklı (belki de nükleer enerji ile). kaynayıp fışkıran bir kuvvetle hareket ederdi (Büyük ihtimalle saçtan yapılmıştı) “Taki emrimiz geldi ve tennur feveran etti.) (Hud Süresi). Tennur: Kapalı ocak, bir fırın Türkçemizde “TANDIR” denilir. Feveran ise: Kuvvet ve şiddetle 


kaynamak, fışkırmak, parlamak manalarını: 


“beraber bulunanların da sülâleleri bereket bulmuştur. Hz. Nuh'un kendisi ile iman eden Sam, Ham, Yafes isimli üç oğlu da gemiye binmişti. Taberi der ki: Arap Sam, Zenciler Ham, Türk vesair insanlar Yasef'in evladındandır. Böylece Nuh (a.s.) ikinci Adem sayılmıştır. 

Hz. Nuh'un peygamberlik müddetine gelince ise: Ankebut Süresinde dokuzyüz elli sene olduğu bildirilmiştir. Rivâyet olunduğuna göre Nuh, kırk yaşında peygamber olmuş, dokuzyüz elli sene kavmini İslâm'a davet etmiş, tufandan 


sonra .da al 


Beyza DÜŞÜNGEN 


Selâm O Peygambere ki, yolda rastladığı çocuklara bile selam vermeden geçmezdi. 

Dua o Peygambere ki; 
kendi elleriyle.tahtadan yonttukları veya hurma ve undan yaptıkları ve bir kıtlık senesinde yiyiverdikleri putlara tapan, fal oklarıçeken, inlerden, crnlerden medet uman, cehalet içinde bir kavimden, “Yalnız 


) sana kullak eder, yalnız Sen 


den yardım isterim” diyebilen bir müslüman ümmeti yaptı, bize Allah'& böylesine hitabedilmesini öğretti. 

Dua ve selâm O Peygamrbere ki, insanlığa hürriyet ve şerefi getirdi. Onu bütün mahlükatın üzerine çıkaran, kendisinin yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu, yaradılmış her şeyin onun hizmetinde bulunduğunu; öyle ise onun ancak 
Allah'a kulluk edebileceğini, 
Ona boyun eğip, Ondan yardım isteyebileceğini bildiren âyetleri bildirdi, bize Kur'anı getirdi. 

Yine, dua ve selâm O 
Peygambere ki, bir eşya kadar kıymeti olmayan, ancak erkek evlât getirdiği zaman biraz 


ideler beye Güm 


GRİDİR ONDRTNDR TRK 
Artık kadın, istenilen şekilde çalışmayınca bir kenara -itiliveren o-eski makina değildi. Artık o cenneti ayaklarının altında tutan, hürmete en fazla layık olan “anne” idi... 
Böyle söylüyordu yüce Peygamber 


annelerin ayakları altındadır.” Böylesine önemli idi İslâm dininde kadın. : 


(S.A.) 


“Cennet, 


Fakat, değerin-verilmesi kâfi değil. Biz kadınların da bize verilen bu değere layık olmamız lazımdır. Cemiyete iyi veya 


kötü her çeşit insanı 


unutmamalıyız. 


önem kazanan, bir makınadan farksız sayılan, hatta çoğu zaman daha büyümeden diri diri gömülen kadınlara mevki ve itibarını verdi. 

Evet, İslâmiyetten önce yalnız Arabistan'da değil, dünyanın hemen her yerinde kadı- 


nın asla değeri, itibarı yoktu. 


Bir adamın erkek çocuğu doğarsa sevinir şenlik yapar, kız çocuğu doğarsa utanır, suç işlemiş duruma düşerdi. Çoğu zaman ona erkek elbisesi giydirilerek çobanlık yaptınlır ve büyümesine meydan kalmadan diri diri toprağa gömülürdü. 

İslâmiyeti kabul etmezden önce Hz.Ömer de (ALLAH ondan razı olsun) bir kız çocuğunu böyle diri diri toprağa gömmüştü. İslâmiyeti kabul ettikten snra “Bir hadise vardır ki, onu hatırladıkça utanç duyar, ağlarım” diye söyler, bunu kastederdi. 

Kadınlar miras hakkına da sahip değildiler. Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebiliyorlardı. 


—— 


Sonra ne oldu?.. Sonra çöl 


ortasında ışıkları Sırat-ı Müs- 


takimi gösteren bir güneş doğdu Hz Muhammed (s.a) 
peygamber âlemlere rahmet olarak gönderildi. 

Artık kadın, istenilen şekilde çalışmayınca, bir kenara itiliveren o eski makina değildi. Artık o, cennete ayaklarının altında tutan, hürmete en fazla lâyık olan anne idi. Böyle söylüyordu yüce Peygamber 
(S.A.) “Cennet annelerin ayakları altındadır.” Böylesine önemliidi İslâm dininde kadın. 


Bir gün bir adam Hz. 
Peygambere sordu: Ya Resullah, iyi muameleye en fazla layık olan kimdir? “Annedir” 
dedi. Adam, sonra dedi. “Annendir.” dedi yine. Sonra kim: “Annen” Adam sonra? dedi. 
“Annendir” dedi yine. Sonra kim: “Annen” daha sonra kim? “Babandır”, dedi. Hz. 
Resul, üç defasında da Annen, dedikten sonra ancak dördün cü defasında Baban 


yetiştirenin bizler olduğumuzu 


demişti. h oluyor bu? 
Kadın, en alt kademeden en üst kademeye birdenbiri nasıl çıkabiliyordu? oÇıkabiliyordu, çünkü Hz. Resul kadının cemi yet içindeki rolünün büyüklü günü, mesleklerin şereflisi olan annelik vazifesinin ne derece önemli olduğunu biliyordu. 
Yalnız annelik mi? Fakat kadın erkeği için de her zaman tamamlayıcı bir değil mudur? 

Peygamberi (S.A) en buh ranlı zamanlarda, kendinden en fazla şüphelendiği, endişe ettiği zamanda kendisine des tek olan ona bi anne şefka ti gösteren ve nihayet bildirdiği 
Hak dini ve Peygamber oluşu nu ilk kabul eden sevgili 
Hatice'si değil miydi? İyi bir kadın bi erkek için neleri değmezdi?... Erkeği de yetişti ren kadındı, kadını da yetişti ren kadındı.Tanrı'dan sonra yetiştici kadındı. Bunun için dir ki cennet annelerin ayağı altındaydı ve hürmete en layık olan anne idi. 


'ŞECERE-I VAK VAK 


Şecer Arapça ağaç demektir. Şecere-i Vak Vak ise Vakvak ağacı. Bu tâbir şöyle doğmuştur. 17. 
asır ortalarında ülkemizde bir ihtilâl olmuş ve bu ihtilâl sonunda bir kısım saray ve devlet adamları Sultanahmed Meydanı'nda bir çınara âdeta üzüm salkımları hâlinde asılmışlardı. Bunu gören İstanbul halkı bu ağaca “Vakvak Ağacı” adını vermişlerdi ki, bu ağaç el'an yerinde mevcud değildir. 

Çok eski ve meşhur bir Şark masalında Okyanus'un ortasında bir küçücük adada meyveleri insan vücuduna benzeyen bir ağatan bahsedilir. 
Bu meyveler “Vakvak” diye ses çıkarırmış. Onun için masalda bahsi geçen ağaca Vakvak adı verilmişti. 17. asırda bu masal herkesin malumu idi. Bu yüzdendir ki. Sultanahmed'teki bahsi geçen ağaca da Vakvak ağacı manâsına Şecere-i Vakvak denilmiştir. 
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YAHY 


14. Asrın büyük şâiri Şeyhülislâm Yahya Efendi öldüğü zaman cenâze namazı o kadar kalabalık olmuştu kı, namazdan sonra cenaze alayı 


yapılamadı. Kimsenin kıpırdaması mümkün değil- 


di. Bu yüzden herkes olduğu yerde kalmış ve tabut: 


musalla taşından kabre kadar elden ele nakledilerek götürülmüştü. Kimsenin bir adım dahi atmaksızın tabutun nakli tarihte hiç bir ölüye nasip olmamıştır. 

Yahya Efendi devrin şâirlerinden.......... 'e bir kızgınlık esnasında kelb yani köpek demiştir. Buna şâir şu kıt'a ile cevap vermiştir: 


Yahya efendi kelb demiş, iltifatı bu sözde zâhirdir. 
, Mâliki mezhebim zira 

İtikadımca kelb tâhirdir. 


EYUP 


İmparatorluk zamanında Eyüb'e müslüman olmayan bir kimse sokulmazdı. Müteaddid Arap seferleri dolayısıyla bu havâlinin Sahâbe ve Tâbiin'den pek çok kimsenin gömülü olduğu düşünülerek Eyüb toprağı mübârek sayılırdı. 

Hatta Osmanlı Pâdişahları taht'a geçtikten sonra Eyüb'te hususi bir merâsimle Hz. Ömer in kılıcını kuşanırlardı. Bu merâsime de ecnebi sefirler iştirak ettirilmezler. Bunlar yeni pâdişahı Edirnekapı surlarının dibinde kurulan hususi bir çadırda tebrik ederlerdi. 


PABUCU 
DAMA ATILMAK 


Eski esnaf teşkilâtımız son derece mükemmeldi. Her esnaf muntazam teşkilâta bağlanmış olup ximse sanatında hile yaparıaz, herkes namusıyıe çalışır ve kazanırdı. En küçük bir hileye karşı 


esnafın tabi olduğu şeyhi bir ceza tatbik ederdi. 
Satılan malların da çürük ve hileli olmamasına bilhassa dikkat olunurdu Çabucak bozulan, yırtılan veya çürüyen eşyada bir hile aranır, bulunursa esnaf şeyhine şikâyet edilirdi. Ayakkabıların da sağlam olması ve muayyen bir müddet dayanması lazımdı. Çürük çarık yapılan, çabuk sökülen veya yıpranan ayakkabılar için bir şikâyet olursa hemen o esnafın yiğitbaşısı çağırılır, ayakkabının yapılışında bir hile olup olmadığı araştırılırdı. Eğer esnaf ayakkabıda bir hile yapmış ise bunu yapan çağırılır tekdir olunur, aldığı para geri verdirilir ve aykkabı da dama atılırdı. 

Bir esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması o esnaf için en büyük ayıptı ve meslekte şeref ve itibarını kaybetmekti. 


GAZİ KOÇ 


16. Asır sonlarında Almanlar, Macaristan'daki Sobotska palangamızı muhâsara etmişlerdi. Kaledeki Türkler bir avuçtu. Mukavemet imkânları yoktu. Çâresiz bir huruç (çıkış) hareketi yaptılar. 
Alman ordusunu yalın kılıç yarıp geçerek kurtuldular. 

Bu palangada gaet besili iri bir koç vardı. O da askerlerin arkasına takıldı. Boynuzlarıyla iki 


düşmanı öldürerek muhâsaradan çıktı ve atlılarla birlikte ta Budin'e kadar gitti. Bu yüzden ona “Gazi koç” adı verilmişti. 


- Adapazarından 
Adil AKYOL 


BAYRAM 
GÜNÜ ORUÇ 


hakkında soruyor: 


Sual | - Bayram günleri oruç tutmanın hükmü ve delili nedir? 

Cevap - Ramazan Bayramı'nın birinci günü ile Kurban Bayramı'nın bir, üç ve dördüncü günlerinde oruç tutmak mezhebimize göre tahrimen mekruhtur. Yani harama yakın bir mekruhtur ki, buna haram da dendiği bilinmektedir. 
(Bak. İhtiyar, Kısım, es Savm). 

Yukarıda mezkür bayram günlerinde oruç tutmak diğer üç mezhep imamına göre haramdır. 

b) Buna delil, Peygamber Etendimizin buhusustaki yasağıdır. Şöyle ki Ebu Said el Hudr'nin rivayetine göre Resulullah (S.A.V.) iki günün orucunu yasaklamıştır. Bunlardan biri Ramazan bayramı günü (diğeri de) kurban bayramı günüdür. (günleridir).” 

Hadisi Ebu Davud'la birlikte Buhari ve Müslim de rivâyet etmiştir. 

Ebu Davud'un bir rivayetinde de bu husustaki yağ Hazret-i Peygamberin yasakladığı Hz. 

mer (R.A.) tarafından bildirilmektedir. (Bak. 
K.es Savm Bab-u savm-i ideyn). 

Resulullah (S.A.V.)'in bayram günlerinde orucu yasakladığını bildiren bir rivayet de beşler tarafından, Ebu Hureyre, tarikiyle nakledilen rivayettir. (Bak. Tac c. 2, s. 85). 

Sual 2- Ramazan orucunu müteakip tutulması istenen Şevval orucunun hükmü nedir? 

Cevap 2- Şevval orucu müstehap ve mendüp oruçlar arasında mevcud olan fazileti pek fazla nafile oruçlardan biridir. 

Bunun hikmetlerinden biri de Ramazan orucundan ayrılan bir kimsenin nefsi fazla yemek isteyecek ve iştlhası arttıkça artacak. İşte, böyle bir durumda oruç tutmak ise bir kimseye ağır gelecek. Ve bu sebeple de oruç kendisine manen büyük kazançlar sağlayacaktır. 

Şevval orucuna dair Resulullah (S.A.V.) Efendimiz “Kim Ramazan'ı tutar ve arkasından da Şevval ayından oruçlu olarak 6 gün ilave ederse o kimse bütün seneyi oruçlu olarak geçirmiş gibi sevap kazanır” buyurmuştur. (Bak. Ebu Davud, K. es savm, b. fi savm-ı slttet-i eyyam min 


FAKİH 


HAA ÂBDURRANMAN BEŞİKÇİ 
MAHDUMLARI KİTABEVİ 


Ahmed Fâruk Besikçi 


İ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ HER TÜRLÜ TÜRK ÇE, ARAPÇA, DİNİ, MİLLİ AHLÂKİ, İLMİ, TARİHİ ESERLERİ KİTABEVİMİZDEN TEMİN EDİLİR. 

Çarşıcamii Karşısı No: 13 


Tel : 1512 - 2718'den TRABZON 


Eş, dost, müşterilerimizin ve bütün müslümanların mübarek bayramını o tebrik eder, Allah” dan sıhhat, selâmet ve işlerinde başarılar niyaz ederiz. 
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Allah-u Teâlâ, insanları ölüp toprak olduktan sonra dirilterek kabirlerinden kaldıracak “Mevkıf-ı Arasat” 
denilen çok geniş, tamamen boş bir yere çıkaracaktır. 
Yani dünyaya geliş gibi, birbirlerinden türeme süretiyle değil de ilk insandan son insana kadar dünyaya ne kadar insan gelmişse hepsi birden kabirlerinden 
Arasat meydanına çıkarılıverecektir. İharet Günü yahut Kıyamet günü denilen ve Kur'an'da bunlardan baş ka daha birçok adları bulu nan gün işte bu gündür. 
İman esaslarımızdan biri olan “Ve! ba'su ba'del mevt” 
de budur. Haktır, gerçektir ve mutlak surette olacaktır. 
Allah Teâlâ bu hakikati bütün indirdiği kitaplarda bildirmiş, göndermiş olduğu peygamberler de dilleriyle insanlara duyurmuşlardır. 
Buna rağmen insanlar içerisinde ahiret inancını inkar eden bir sınıf da hiç eksik olmamıştır, 


Allah Teâlâ'nın birer damla sudan hergün binler ce insan oğlu yaratıp, onlara can verdiği gözler önünde dir. İşte hergün binlerce insanoğlunu ona karnından dünyaya çıkarıyorsa böylece insanları da öldükten 


hadislerin ısığında 


o yarınki diğer ba'se inanma- 


EL-BAİS 


(Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.) 


gibi yatıp dururlarken, bahar mevsiminde yağan yağ murlar sebebiyle o cansız kapkara topraktan, rengi, kokusu, tadı, lezzeti ve nefaseti ayrı ayrı olan bir çok nebatat fışkırıp dururken ölülerin dirileceğinde şüpheye düşmeye hiç hakkımız yoktur. 

Ba's hakkında Allah'ın kat'i va'di vardır. Mutlak sürette gerçekleşecektir. 


günümüz. 


sonra aynen böylece kabirlerinin karnından ahiret sahasına çıkaracaktır. Ba's insanın kabrinin karnından kalkması ve can bulması demektir. Dünyaya doğmak 
'da insanın ana karnından çıkmak yoluyla olan bir ba's'tir. Bu ba'si görenin 


ması ne gariptir. 
Toprağın altında milyarlarca habbecikler, ölüler . 


Abdullah Bin Amr İbnül As radiyallahu anhüma' 
dan şöyle dediği rivayet olunmuştur: 

Resul-ü Ekrem Sallallahü aleyhi vessellem'den işittim. Buyurdu ki: 

Allah-ü Tealâ hazretleri 
(verdiği) ilmi, kullarının hafızalarından silmek süretiyle değil; lâkin ilim adamlarının ölmesiyle alır (Ulemanın azalmasıyla ilim de münkariz olar) Öyle ki, ortada âlim 


. kalmayınca halk kendilerine 


birtakım cahilleri baş edinirler. Onlara, dini bir mes'ele 


. sorulur, bilmedikleri halde 


Koçallar 
TİCARET 
KOLL.ŞTİ 


Utokapam, Yeni Gıda Site 
si Ii ci Sok.No. 155 - 156 
Tdlgfon: 26 8712 


Eş, dost, müşterilerimizin ve bütün müslümanların mü- 


barek bayramını tebrik eder, Allah'dan sıhhat, selâmet ve işlerinde başarılar niyaz ederiz. 
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istifade edenleri (istifta) da- 


fetva vererek hem kendileri (o lalete sevk ederler. e ea ; 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Kampe Otele yurt e Evler İÇİN e 


0 MENSUCAT 
gü BATTANİYELERİ 


İMALAT ve TOPTAN SATIŞI (© 


Mustafa ve Abbas TUĞLU 


Yeni Han tel:224261 


Çakmakçılar Yokuşu Büyük 


zemin kat nuz-3- 


“İSTANBUL “ 
R 


Bütün müslümanların mübarek bayramını tebrik eder, sıhhat ve işlerinde başarılar niyaz ederiz. 


TLGRTNORTLR DİR TUR TONDR TRİER TÜRTORTDÜER EN 


“Evren&soğ id, ça iterlidikçe, bü Sisinle alâkası “almeyaze işaretler almaya, sesler duymaya, o güne kadar yabancı olduğu bir şeyler hissetmeye başlar. 
Müridin yeni karşılaştığı hu haller 2 ayrı kaynaktan kaynaklanabilir, a an 


Eğer Mürşid'in İrşad vazifesi sadece : zemin katta ise tek RH—İI Sultani Mürşid'in başının üzerinde yere paralel .durur. Huzur Namazna buradan çıkar ve tekrar. yörine. döner. 


astir Basis vadesi 'henüz'döfmadığın geçelim. 

Mânevi tekâmül sonsuz bir vatiredir. Buna karşılık - manevi yükselme : sonucu Makama olarak 

vs 


Zere b “külün. Mei 


ği 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ig 

İ 


NUH TUFANI 


Fred Varshofsky'nin tufanla ilgili araştırma makalesine gelince ise:“Nuh Tufan ve Gerçekler” başlığı taşımakta ve “Yeryüzünde umumi bir tufan meydana geldiği, artık bugün ilmi delillerle desteklenmektedir” cümlesi ile başlamaktadır. Zikredilen şahıs incelemesinde sadece Tevrat'tan ayetler almakta ve tufanla ilgili dini kanaatini daha ziyade tevrata dayandırmaktadır. 

Dünyayı âlemşumul büyük bir su baskınının tufanın kapladığı hemen hemen yeryüzündeki her kültürün mitolojisinin ve efsanelerinin bir parçasını oluşturduğu bilinmektedir. Hatta denizden çok uzakta yaşamakta olan Amerika'- nın güney batısında yaşayan Hopi Kızılderelileri gibi insanların bile ülkelerini kaplayan dağların tepelerine kadar yükselen ve yeryüzün de nerdeyse bütün hayatı silip süpüren muazzam bir su bakınına aid efsaneler vardır. 

Bununla beraber mukaddes kitapların üstün 


DUYURU 
TESETTÜRE UYGUN 


e MANTI e EL.BİSE e BAŞÖRTÜ 

VE 


AKDEM GİYİM 'de 


AKDEM GİYİM 'de 
YENİ AÇILAN 


HAC İBADETİ 


EW&DEM GİYİM den 


e PARDOSİ e bİK 


Her hanımefendinin bulabileceği model 


Her hanımefendinin aradı, kalite 


> DEM GİYİM 
Zengin bedenleriyle ve çeşitlerivle hanımefendilerin emrindedir 


Adres: Darüşşafaka Cd. No: 54 Çarşamba - Fatih iSTANBUL : Tel : 24 10 78'den 


de en fazla tartışılan hikayelerden biri tufan olmuştur. Çoğu alimler bunun bölgevi bir su baskını olduğu kanaatındadırlar, bir nehrin taşması muazzam bir fırtına v.s.nin anlatıla anlatıla abartılarak bir efsane ve mitoloji şekiine sokulmuş olduğu kanaatindedirler. 
Bununla beraber şimdi tufanın gerçek olduğunu gösteren deliller ve isabet vasttaları elimizdedir. Bu hayret verici sonuç iki ayrı ve tamamı ile müstakıl iki disiplinden birder gelmiştir: JEOLOGLAR, tufanın vuku bulduğu zaman, 11600 yıl önce yaşayan küçük bir deniz yarattığını kabuklarını incelediler. Ve ARKE-OLOGLAR'da 8000 (Sekizbin) yıl kadar sonra bir adamın elinden çıkan yazıları okuyup bugünkü dillere çevirdiler. 


İİ 
İmalattan halka 
İlmi araştırmaların dönüp dolaşıp nihayet Toptan perakende birer birer Kur'ani beyanları teyid ettiğiri 


em ee e | Safıslarımız darlam 
? ter, EMEKTED A4 
-Mankez: fayzullah Efandi sk. 


Nu: 42 Fafih-isT. (Hayak 
Kliniği korşısı Y Tal: 2502 45 


İslâmi yale” 
d Zek isim 


KAMAR. | 
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Garller 
ÖRME SANAYİİ 


Cağaloğlu, Türkocağı 
Cad. İstanbul İş Han; 
Nu: 21 
Te : 222798 - 267499 


Bütün müslamanların mübarek kandillerini 


tebrik eder, sıhhat ve işlerinde başarılar rliyaz ederiz. 


ÖRME SANAYİİ 


Cağaloğlu, Türkocağı 
Cad. İstanbul İş Hanı 
Nu: 21 
Tel : 222798 - 267499 


Eş, dost, müşterilerimizin ve bütün müslümanların mübarek bayramını (o tebrik eder, Allah dan sıhhat, selâmet ve işlerinde başarılar niyaz ederiz. 


MADENİ EŞYA SANAYİİ 


ALPTEKİN 
KONFEKSİYON 


Gakmakçılar Yokusu 
Tarakçılar Cad. Na2> 
Telefon:275392 İST 


Bütün müslümanların mübarek (o bayramını tebrik eder, sıhhat ve işlerinde başarılar niyaz ederiz. 


PASLANMAZ ÇATAL < KAŞIK - BIÇAK - TEPSİ VE BİLUMUM MUTFAK EŞYALARI İMALI 


Sarış Yeri 5 Tahtakale Yavaşça Şahin Yokuşu No. 7/4 Fabrika : Esmler Ateş Alan Cad. No: 97 İSTANBUL 


Bütün müslümanların mübarek kandillerini tebrik eder, sıhhat ve işlerinde başarılar niyaz ederiz. 


İsviçre Türk-İslâm Dernekleri Federasyonu'nun tertip etmiş olduğu 
Hac ibadeti 24 Ekim 1979 ile 11 
Kasım 1979 tarihleri arasında ifa edilecektir. Gidiş ve dönüş Zürich 


'hava meydanından olup bilet ücreti 


1080 SFR.dir. 

(Arabistan Vizesi dahil) bilet ve organizeler Tayip Moda tarafından yapılacaktır. Bunun haricinde bütün seyahat biletleri Tayip Moda tarafından temin edilebilir. 


Müracaat: Ausstellungs Str. 21 
8005 Zürich-İsviçre 


Tel. 01, 462340 
01,51 01 16 


TAMI ucak servisi 


FRANKFURT 
İSTANBUL 


olan ,,Condor“ ile uçuyoruz. 


'Uçus günleri 


GİDİŞ — | 
Her CUMA gecesi saat 22.00 de 


Adres; o AlbusSir. 19 


BATI ALMANYA 


FRANKFURT 


ARASINDA MUNTAZAM UÇAK SEFERLERİ Alman devlet Hava Yolu ,Lufthansa“ nın kardeş şirketi 


6000 Frankfurt/M. 
Tel: 0611-28 76 89 


NONÜŞ. 


Her CUMA gecesi, havaalanında bulunma saat 24.00 de uçuş saat 03.00 de (Cumartesi sabahı) 


SEBİL AVRUPA BÜROSU'ndan 


UÇAK BİLETLERİNİZİ TEMİN EDEBİLİRSİNİZ. 


